
Het is al bijna donker. Wat is het druk in het bos! Noor is jarig 
en geeft een slaapfeest. Ze heeft al haar vriendjes uitgenodigd. 
Vanmiddag hebben ze samen een hut gemaakt van grote takken en 
bladeren. Daar gaan ze straks in slapen. Het is bijna tijd om naar 
bed te gaan, maar eerst gaan ze nog gezellig met elkaar rond het 
kampvuur zitten. Iedereen krijgt een lange stok met een worstje 
eraan.


